
GEZOCHT  
 
Wie graag wat handenarbeid doet in de tuin,  
kan ons helpen: 
aan de parochiale feestzaal Ons Huis 
werden onlangs 3 groenstroken aangelegd. 
Deze moeten onkruidvrij kunnen blijven, 
tot wanneer de beplanting goed is  
dicht gegroeid. 
 
Regelmatig eens onkruid  
verwijderen is daarbij belangrijk. 
Materiaal wordt voorzien, 
(zelfs een kleine vergoeding) 
 
Wie kent iemand 
of wie wil dit zelf doen? 
 
Neem contact op met Lieve: 0479 50 77 04 

Zin-g-zondag 

 

Natuurlijk zingen we 

elke zondag, 

maar op zondag  

19 februari nodigen 

we je uit om vroeger 

te komen: om 9u45 

leren we de liederen aan  

voor de komende 40-dagentijd  

(die we starten op woensdag 22 februari). 

Een mooie gelegenheid om ook  

nieuwe liederen te kunnen meezingen. 

En met een woordje duiding erbij,  

kan ook de tekst meer spreken. 

Natuurlijk hopen we dat dit ook jou  

aanspreekt:  hoe meer zingende zielen  

 hoe meer vreugd. 

De opbrengst van dit eetfestijn (met tombola)  
wordt goed besteed: 
- Onze Jokri-avonden zijn gratis zodat alle jonge  
christenen kunnen deelnemen.  
- Bovendien geven wij onze leden een financieel duwtje  
in de rug wanneer ze deelnemen aan zomerse activiteiten 
van IJD, de overkoepelende organisatie van het bisdom 
waar wij deel van uitmaken. 
- In de zomer van 2023 gaan de Wereldjongerendagen 
door in Lissabon. Onze leden  krijgen de kans krijgen  
om samen met miljoenen christenen over hun geloof te 
spreken en vieringen bij te wonen.  
Omdat de kostprijs van deze reis redelijk hoog oploopt, 
willen we onze leden ondersteunen, zodat ze  
deze unieke ervaring kunnen opdoen. 
 Dank om ons mee te ondersteunen! 

 
 

 
 
 
 

6e  zondag door het jaar - a jaar 

12 februari 2023 

  

Kiezen voor  

de juiste weg 

 

Intredelied 

Bouwen aan de dromen die in ons bestaan, 
verder durven dromen  
dan enkel maar wat zal vergaan. 
Uw hand in mijn hand… 
 
Bouwen aan de liefde die het wint van haat, 
geloven in de liefde,  
een zon die nimmer ondergaat. 
Uw hand in mijn hand… 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid   

Heer, maak ons een instrument van uw liefde. 

Laat ons liefde brengen 

waar haat het hart verscheurt. 

Laat ons vergeving schenken 

waar mensen elkaar beschuldigen. 

Laat ons eenheid brengen 

waar mensen van elkaar vervreemden. 

Dat wij geloof brengen waar twijfel knaagt. 

Dat wij de waarheid vertellen 

waar dwaling leeft. 

Dat wij hoop doen herleven 

als mensen wanhopen. 



Dat wij vreugde brengen  

waar mensen droevig zijn. 

Dat wij licht zijn 

als duisternis het zicht ontneemt. 

Wees ons nabij  

en toon ons de weg die wij moeten gaan. 

De juiste weg. Uw weg. 

Zo zullen we alles wat we geven  

ook zelf ontvangen  

en komen wij, gaande weg, dichter bij U. 

Amen. 

 

 

Lofprijzing  we zingen dit 2x 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotgebed  

Gij, God, Gij leeft dieper in ons 

dan wij in onszelf, 

Gij doorgrondt hart en nieren 

en kent ons in onze diepste verborgenheid. 

Gij weet hoe wij zoeken naar een leven van vol-

komenheid. 

Maak ons hart ontvankelijk 

voor de ontmoeting met U die Liefde zijt. 

Wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk: 

we worden heel gelukkige mensen 

die elkaar tot zegen zijn. Amen. 

 

Slotlied 

 

Zijn woord houdt aan in ons gemis 
dat alles kan verkeren, 
dat vrede hier bestaanbaar is 
en onrecht om te keren. 
  
Hij doet ons kiezen voor de mens,  
bedreigd, verarmd, vergeten.  
Hij voert ons naar de laatste grens  
om van elkaar te weten. 
  

 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen  
 



Vredewens  

Jezus, Gij hebt ons uw vriendschap gegeven  

en ons uw Vader leren kennen. 

Uw vader die wil dat de mensen  

zorg dragen voor elkaar  

en elkaar kansen geven  

om open te bloeien en tot leven te komen. 

Geef ons uw vrede en kracht  

om in deze wereld te bouwen aan uw rijk 

Geef ons uw vrede en kracht  

en help ons zo over tekorten en mislukkingen 

heen te stappen. 

Geef ons uw vrede en kracht  

die ons aan elkaar bindt en ons voor elkaar 

doet kiezen, tot het uiterste. 

Die vrede waar wij allen van dromen  

begint hier en nu, 

bij ons als wij tegen elkaar durven zeggen:  

"Fijn dat je bent zoals je bent,  

welkom zoals je bent." 

Die vrede van de Heer is met ons allen. 

 

Communie 

Ook vandaag mogen wij dit brood delen  

met elkaar en in verbondenheid  

met alle christenen over de hele wereld.  

Zo zal er vreugde zijn op aarde,  

vrijheid en vrede, in Jezus’ naam. 

 
Dan zal er vreugde zijn op aarde,  
vrijheid en vrede, in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem bieden wij U,  
barmhartige Vader, 
dit dankoffer aan, in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest 
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Lichtpuntje van de week 

 

 

 

Sinds maart 2022 is er het pilootproject ‘burenhulp’  

in de Baenslandwijk. Het dienstencentrum Den Aftrap 

brengt buurtbewoners samen  

om elkaar te helpen en elkaar beter te leren kennen.  

Dat kan gaan over een boodschap ophalen  

voor iemand die niet goed te been is,  

de poes eten geven tijdens de vakantie,  

een buurtfeest organiseren  

of een alleenstaande buur een luisterend oor bieden  

bij een wekelijkse koffie en nog zoveel meer.  

Via het dienstencentrum Den Aftrap  

worden aanbod en vraag met elkaar gematcht.  

Aanmelden voor hulp 

(geven of vragen) kan via: 

0473 19 04 08  

van Den Aftrap. 

 

Openingsgebed 

Wij vragen Jou om je leidende hand, God, 

Stap een eindje met ons mee.  

Leid ons zoals een ouder dat doet met zijn kind. 

Zet ons hier vandaag op de goeie weg. 

leer ons stap voor stap Jouw weg te gaan 

en breng ons op het spoor van Jezus 

die niet toegaf aan de verleiding  

van geld, macht of eer, 

maar zich ten dienste stelde van mensen,  

de kwetsbaarsten eerst. 

We vragen het Je door Jezus onze Heer. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we vandaag hoe we als 

mens zelf de keuze hebben om de juiste richting te 

kiezen. Het evangelie leert ons dat we respectvol 

moeten zijn tegenover elkaar, oprecht en vertrou-

wensvol. Een woord is een woord. 

 

Eerste lezing  

Uit het boek Jezus Sirach 15, 15-20  

 

Orgelmuziek 

 

KVM 

 

Evangelie  Matteüs 5, 17-37  
Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek over jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Acclamatie 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

We bidden voor allen  

die niet altijd goed weten  

welke richting in het leven de juiste is.  

Die de weg naar vrede en liefde soms kwijt zijn.  

Dat ook zij zich laten leiden  

door uw woord en zo helpen meebouwen  

aan eenheid en begrip in deze wereld 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

We bidden voor alle mensen  

die vandaag moeten leven in oorlog, 

armoede, onzekerheid, pijn of verdriet.  

Dat zij, gesteund door anderen,  

niet opgeven en verder op weg gaan  

op zoek naar licht. 

Luister Heer… 

 

Wij bidden voor onze en alle andere geloofsge-

meenschappen.  

Dat wij blijven beseffen  

dat we zelf de keuze hebben  

om te kiezen voor wat goed of slecht is.  

Dat we zo blijven kiezen  

voor liefde en barmhartigheid voor alle mensen. 

Luister Heer… 

 

Vandaag bidden wij in het bijzonder voor: 

… 
Luister Heer… 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, 

zoals een blinde gelooft in de zon, 

niet omdat hij ze ziet, 

maar omdat hij ze voelt. 

 

Ik geloof in Jezus, 

niet alleen omdat hij hoopvolle woorden sprak, 

maar omdat hij doorheen lijden en dood, 

weg, waarheid en leven is. 

 

Ik geloof in zijn geest van hoop en toekomst, 

voor elke mens die zijn weg gaat 

en doorheen de negatieve dingen van het leven 

toch naar een hoopvolle toekomst blijft toeleven. 

 

Ik geloof in de verrijzenis, 

zoals ik geloof in de lente 

wanneer ik de bloesems zie bloeien. 

 

Ik geloof dat echt mens-worden mogelijk is 

als wij kiezen voor de weg van God  

en één grote gemeenschap van liefde  

willen vormen. 

Amen. 

 

 

 

 

Offerande 
De misdienaars komen graag 

rond voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij, 

dan kan je - indien gewenst-,  

storten via je bankapp.  

Scan dan de QR-code . 

(het bedrag kan je zelf aanpassen). 

 

Bidden bij brood van leven 

Heer onze Vader, 

al zolang als de tijd er is 

hebben mensen van U gezongen. 

Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal. 

Gij die zo graag en onuitsprekelijk  

bij ons mensen wilt zijn. 

Gij hebt in ons het leven uitgezaaid, 

ons gevormd naar uw beeld. 

Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,     

opdat wij uw mensen zouden zijn,  

en Gij onze God. 

 

Gij schonk ons uw Zoon  

als voorbeeld van uw onvoorwaardelijke liefde. 

In teken van het Heilig Brood hier op deze tafel  

brengen we Hem en U hier in ons midden 

omdat wij dit nooit zouden vergeten. 

 

Wij danken U, God, 

voor alles wat Gij hebt gedaan voor ons,  

uw mensen 

aan wie Gij uw naam hebt gegeven. 

Voor uw verbond, waarachtig en trouw. 

Telkens opnieuw hebt Gij ons geroepen 

ook vanuit de diepste duisternis. 

Zelfs de mens met vele fouten en tekorten  

zijt Gij nooit vergeten en liet gij nooit alleen. 

 

Wij bidden zingend tot u met de woorden  

zoals Jezus ons die heeft geleerd. 

 

Onze Vader 

 

 

 

 


